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Uan de redactie

In de Bathmense Krant / De Gids heeft u een
artikeltje kunnen lezen over het verplaatsen van
de Naoberkast bij de kerk in Bathmen, omdat er
de laatste tijd te veel vandalisme plaatsvond,
waar de leiding van de Dorpsschool mee
geconfronteerd werd.

Heel vervelend voor hen en zeker nooit de
bedoeling van de voedselkast. Toch gaan we
door alleen nu op een plek achter de kerk aan
de kant van de Dorpsstraat. We hopen dat u de
weg naar de kast, die bedoeld is voor etens-
waren (geen zoetigheid en geen boeken) snel
weer kunt vinden om etenswaren die u kunt
missen in te zetten of als u krap zit eruit te
halen.

Gelukkig is er ook veel om van te genieten!
Wat was het mooi vanaf iets voor 8 april in en
om Bathmen met veel versierde straten.

Een mooie verbindende activiteit zo heb ik in
onze straat ervaren en dankbaar dat dit in
vrijheid kon plaatsvinden.

Ook dit nummer heeft weer genoeg stof om
over na te denken. Een mooi interview met de
scriba, de secretaris van de kerk, nogal wat

cijffertjes en wat is het fijn te lezen dat een
gemeentelid haar bijdrage heeft geleverd voor
in dit Baoken. Wie volgt?

Wil Mandersloot
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Als nieuw! ‘éﬁ]

Leven in het Llicht van Gods koninkrijk’ — rond dit jaarthema van de PKN geven de
predikanten uit de regiokerken reflecties. Hebben littekens daar ook een rol in?
Die vraag stelt Saar Hoogendijk, nog vol van de beleving van Pasen.

Het lichaam van Jezus na de opstanding is vernieuwd, maar wel getekend door
het lijden dat hij moest doorstaan. Op mij maakt zijn leerling Thomas altijd veel
indruk, omdat hij niet aan de littekens van het lijden voorbij wil zien. De
opstanding is niet alsof er niets gebeurd is (net zo goed als ook de bevrijding niet
gevierd kan worden zonder dodenherdenking). Alles is gebeurd en juist dat
kunnen blijven zien geeft diepte aan de betekenis van Pasen. Het is een heel blij
maar geen triomfalistisch feest, eerder zoekend naar hoe het nieuwe leven zich
kan ontvouwen. Dan gaat het over aangesproken worden bij je naam, gekend in
jouw zoektocht naar ‘opstandig leven’, het gesprek tussen de leerlingen die
samen verder komen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Als de eerste gemeenten ontstaan, worden die ook aangeduid als lichaam van
Christus, waarvan hij zelf het hoofd is. Hoe rijk is dat, met al die verschillende
ledematen die alleen in samenspel kunnen functioneren, onder zijn gezag. Is er
één lichaamsdeel aangedaan, dan gaat dat iedereen aan. Het besef dat je elkaar
allemaal nodig hebt in de gemeente wordt expliciet benoemd door Paulus. Het
gaat niet altijd vanzelf. Ook dit lichaam van Christus kent zijn littekens en
gevoeligheden die soms opspelen. Je zult als kerk maar vervolgd worden. Maar
ook anders, in het zoeken naar wie je als gemeente kunt zijn in déze tijd, kan het
schuren en trekken. Hoe zien we onszelf in het licht van Gods koninkrijk, ‘met
witte waarheid aangedaan’? Woorden van Jan Willem Schulte Nordholt in lied
760. Waartoe staan wij op? Opkomen voor wie geen leven heeft, het (politiek
gekleurde) gesprek als leerlingen aangaan, scherp durven zijn op inhoud, mild op
de persoon.

Als lichaam moet de gemeente zien in conditie te blijven en
zorg te dragen voor zichzelf (en dus voor elkaar). Het koppie
erbij houden. In eerbied: ons laten sturen door het hoofd van
het lichaam, Christus zelf.

Ds. Saar Hoogendijk
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Herberg

“Mag¢ ik dan bij je schuilen, als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan?

Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij."

Dit lied van Claudia de Breij raakt aan een
diep verlangen om bij iemand onderdak
te vinden.

Om je veilig te voelen, gekoesterd en
verzorgd. En om dat weer terug te geven.
Een plek als een herberg. Ik denk dat u
daar wel een gevoel bij hebt.

Onze samenleving is complex en
veelzijdig. Individualisering en
secularisatie hebben daar een rol in
gespeeld. Het leven is op veel vlakken
door automatisering oppervlakkiger en
sneller, maar ook toegankelijker en
flexibeler geworden. Nadruk op
zelfredzaamheid en keuzevrijheid heeft
gevolgen voor hoe we samenleven.
Echter de behoefte om je geborgen te
voelen herkent iedereen denk ik wel.

Bovenstaande raakt aan het hart van
onze christelijke gemeenschap.

Het geciteerde lied laat zien dat we het
als samenleving nodig hebben dat er
personen en gemeenschappen zijn waar
je als mens in al je kwetsbaarheid
gewoon mag zijn. Wat zou het mooi zijn,
als wij als kerk van Bathmen-Okkenbroek
zo'n herberg kunnen zijn voor onze
dorpen. In ons beleidsplan hebben we
dat een jaar of twee ook min of meer
gesteld: “Kerk willen zijn in en voor het
dorp”. Daar horen keuzes bij. Hoe pakken
we dat aan? In welke activiteiten steken
we geld en menskracht? Is het gebouw
belangrijk of de gemeenschap? Het gaat
om mensen, het gaat om de erfenis van
onze voorouders, het gaat om het
doorgaande verhaal van God ......

Laten we ons laten leiden door geloof,
hoop en liefde.

Ankie Borger

Kerkenraad niet alléén doen.

Keuzes waar we op de gemeente-avond 4 juni over willen nadenken.
Ik wil een dringend beroep op u doen om hierin mee te denken.
Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden en dat wil de

Op www.kerkbathmenokkenbroek.nl vindt u enkele scenario's met
betrekking tot het terugbrengen van de tekorten op de begroting.

Vindt u het moeilijk om deze informatie via internet te vinden neem
dan contact op met de penningmeester.

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen, of als u niet in het
openbaar wilt zeggen wat u op uw hart hebt, maar u wilt toch graag
iets inbrengen dan kunt u gerust met mij bellen of een mail sturen.
Tel. 06 34648511.  voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
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Mijmeringen van binnenuit van een ochtendmeditatie tijdens de
veertigdagentijd, ‘s ochtends om 7:00 uur in het koor van de kerk in Bathmen

Ik kom om iets voor zeven uur de kerk
binnen en neem plaats in de kring in het
koor. Op een houten plankje in het midden
branden al zeven waxinelichtjes in een
kringetje. En in het midden daarvan brandt
een grotere kaars in een houder. Ik kijk
ernaar. Nog iemand voegt zich bij ons,
waardoor we met zeven mensen in de kring
zitten. Ik mijmer hoe mooi symbolisch dat
is: zeven kleine kaarsjes rondom één grote,
en zeven mensen in een kring die zich ook
warmen aan één Grote Vlam in ons midden,
God.

De Ignatiaanse dagtekst wordt voorgelezen
(Jesaja42: 1 - 3):

(...) "Het geknakte riet breekt Hij niet af, de
kwijnende vlam zal Hij niet doven.”

Wat een mooie dagtekst, het spreekt mij
persoonlijk aan. lk heb net het afgelopen
weekend een lastige beslissing genomen,

en ben op mijn eigen weg met God gegaan.

Nadat ik het de afgelopen twee jaar heel
moeilijk heb gehad, klinkt nu de boodschap
“het geknakte riet breekt Hij niet af, de
kwijnende vlam zal Hij niet doven”. Wat een
mooie boodschap, zo vlak voor Pasen!

T{f

Plotseling gaat de grote kaars steeds harder
branden, de vlam groeit en wordt groot.

lk vind het een prachtig symbool, een
schitterend teken: het beeld van de
aanzwellende, oplaaiende Vlam in ons
midden!

Dan begint de houder van de grote kaars
vlam te vatten, en uit voorzorg blaast
iemand hem uit. En met de grote vlam gaan
er drie kleine kaarsjes mee uit. Ik ben er
beduusd van. Is mijn vlammetje gedoofd?
Nee toch...?!

Dan kijk ik de kring rond. Van wie is er nog
het vlammetje gedoofd, wie is het Heer?
Zijn er dan drie onder ons wiens vlammetjes
zijn gedoofd?

Nee toch...?! Dat mag gewoonweg niet!

Dan herinner ik me de dagtekst die even
hiervoor klonk: “het geknakte riet breekt Hij
niet af, de kwijnende vlam zal Hij niet
doven”.

Die drie gedoofde vlammetjes, dat was niet
de bedoeling. Ik sta op, pak een aansteek-
kaars en breng het vuur opnieuw terug naar
de drie uitgedoofde kaarsjes. Dan branden
opnieuw alle zeven kaarsjes in de kring.

“SLIEFDE BLIJFT™

Onze vlammetjes branden weer allemaal.
En dan zingen we tot slot samen het Onze
Vader “want van U is het koninkrijk, en de
kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid,
amen”

Kirsten Bruggeman




"Wat je zoekt, zockt jou’

In de viering op Eerste Paasdag waren Hanneke en ik
samen voorganger.

We voerden o.a. een ‘Samenspraak bij het Woord.
Hanneke vertelde over een wandeling die ze laatst
op een zonnige zondagmiddag op de Apenhuizer-

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
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weg maakte.

En ik noemde het woordspel rond het thema zoeken,
dat in het Paasevangelie van Lucas 24 speelt.

Kwijt

De kinderen konden erover meepraten. Je
bent iets kwijt en je vindt het pas na twee
maanden terug. Of je ontdekt pas twee jaar
later, dat je gele bal destijds onzichtbaar in
de struiken was beland.

En zo ontdekt iedereen vroeg of laat in het
leven ook, dat je iémand kwijt kunt raken,
aan de dood of aan het leven.

Je kunt jezelf kwijt raken. Of je weet niet waar
je het zoeken moet. Je merkt dat je het — nog
een woordspeling hiermee - ‘nergens kunt
vinden!

En dan vraagt een tweetal in blinkend
gewaad op de vroege morgen van het lege
graf aan de vrouwen: “Waarom zoeken jullie
de levende bij de doden?”

Herinneren

Hierbij zegt dit tweetal vervolgens iets heel
wezenlijks: “Hij is niet hier, Hij is uit de dood
opgewekt. Herinner je wat Hij heeft gezegd
toen Hij nog in Galilea was ...

Herinner je — het Paasevangelie vraagt om
actieve herinnering!

‘Toen herinnerden ze zich zijn woorden,
vertelt Lucas dan van de vrouwen.

Waarbij de reactie van de mannen te denken
geeft. Die vinden het verhaal van de
vrouwen maar kletspraat. “Ze zullen wel
dronken zijn’, wordt vijftig dagen later
spottend gezegd op het Pinksterfeest.

Samen zoeken

Ook in het vervolg van Lucas 24 speelt het
woordspel rond het thema zoeken. Van de
twee Emmaiisgangers wordt verteld dat zij
‘samen zoeken’ Samen zijn ze onderweg en

Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83

zoeken ze een weg in wat hen bezighoudt:
de recente kruisdood van Jezus en nu
daarbij het bericht dat Hij leeft ...

En dan voegt zich onderweg een derde bij
hen en herkennen de Emmatsgangers deze
vreemdeling, wanneer hij, bij hen
thuisgekomen, het brood breekt.

Dit samen zoeken — met twee of drie of met
veertig of tachtig — spreekt mij aan als beeld
voor de kerkelijke gemeente. Om op verhaal
te komen. Om zin en onzin van elkaar te
onderscheiden. Om, gevoed door actieve
herinnering, Jezus niet bij de doden te
zoeken. Om het brood te delen.

Om verrast te worden, zoals ik dat werd op
de vroege morgen van Eerste Paasdag.
V6or de viering in de kerk las ik thuis deze
tekst van de mysticus Rumi:

‘Wat je zoekt, zoekt jou

Opgetogen ging ik naar het Paasontbijt en
ontving daar méér dan brood alleen.

Ds. Gert Wijnstok



De zon scheen in mijn rug. Mijn eigen schaduw was

zichtbaar en liep mee. Ik probeerde, zoals kinderen dat
kunnen doen, weg te komen, stapte uit, maar het lukte H ke Di
niet, de schaduw bleef. anneke Liermanse

Al lopend dacht ik: dit is mijn eigen schaduw. tel. 06 125 302 81

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vanaf mijn pubertijd is de dood heel dichtbij gekomen door de ziekte en dood van mijn vader.
En dat gaat altijd met mij mee, als een schaduw.

Maar ik liep daar wel met de zon in mijn rug en zo is het in mijn leven.
En ja, dan kun je zelfs met jouw schaduw een spelletje spelen.

In de dagen daarna mijmerde ik nog wat door over schaduw.

Schaduw, zo las ik, ontstaat als het licht van een lichtbron geheel of gedeeltelijk wordt tegen-
gehouden door een object. En, zo bedacht ik mij, al wandelend op die middag, dat schaduw
ook fijn kan zijn. Onder de bomenrij hadden schapen een plekje gezocht in de schaduw. En ik
dacht aan het plaatsje achter ons huis waar de vijgenboom zorgt voor verkoeling.

Kun je loskomen van jouw schaduw? Over je eigen schaduw heen springen is
iets wat in werkelijkheid niet mogelijk is. Wie dat in figuurlijke zin toch doet,
doet dus iets wat eigenlijk onmogelijk is. Het gaat dus om iets heel
bijzonders. Je doet dan iets waar niemand je toe in staat of bereid achtte. Ik
hoor deze uitdrukking tegenwoordig nog al eens gebruiken. Het betekent
dan zoiets als ‘uit je bubbel komen' of ‘over je eigen belangen heenstappen

S3YOL1SVd

Al wandelend bedacht ik mij: zonder licht is er geen schaduw. Je hebt licht
nodig om de schaduwen te zien. En als die schaduwen er niet waren, kun je
ook het licht niet zien.

Het een bestaat niet zonder het ander.

Ik dacht aan een lied dat we zongen in de Stille Week:

Alseen kind zijt Gijgekomen,

alseen schaduwdieverblindt
onnaspeurbaaralsdewind

dievoorbijgaatin de bommen. Liedboek 527 vers 2

En aan het lied dat we zongen bij het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars:

Licht, verschenen uitden hoge,

licht, gedompeld in dedood,

licht, onstuitbaar, niet te doven,

zegen ons met morgenrood! Liedboek 600 vers 4

Is dat niet het wonder van Pasen? Licht sterker dan donker, onstuitbaar
breekt het door, licht dat nooit meer dooft.

Ds. Hanneke Diermanse
BAOKEN mei 2025
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Gerritje Nijkamp-Kleinen Traast

Zondag 13 april overleed op ‘t Dijkhuis Gerritje Nijkamp-Kleinen Traast.
Gerritje, van Jan de bakker, is 95 jaar geworden. Jarenlang was ze een
vertrouwd gezicht in de winkel, bij bakkerij Nijkamp in de Schoolstraat.

Ze kende heel veel mensen en de mensen kenden haar.

Een rustige en bescheiden vrouw, lief en zorgzaam.

Ze was er altijd, en stond voor iedereen klaar.

Gerritje groeide op in Loo aan de Slagmansdijk met haar jongere broer
Derk-Jan. Hun vader overleed heel jong, Gerritje was nog maar 5 jaar.

Haar moeder en knechten en later haar broer zetten het bedrijf voort.

Op 27 februari 1963 trouwde ze met Jan Nijkamp. Vanuit Loo kwam ze nu in Bathmen-dorp bij
de bakkerij wonen. In de jaren 70 verhuisden zij en Jan naar de Veldkamplaan, fijn rustig
wonen. En via het paadje was ze zo in de bakkerij.

Ze was een lieve schoonzus en tante Gerritje voor haar neven en nichten. Gerritje hield van
gezelligheid, een stille genieter was ze. Zo was ze bij de Plattelandsvrouwen, speelde toneel in
Loo en zong in het Dijkhuiskoor. In 2004 overleed Jan, een groot gemis. In 2015 sloot de
bakkerij. Lang bleef ze wonen thuis tot het niet meer ging. Via St. Jozef kwam ze in maart 2022
in het Dijkhuis. Alle aandacht deed haar goed.

Op Goede vrijdag was haar afscheid in de kerk met muziek en lieve woorden van haar
dierbaren. Uit de bijbel lazen we een woord van Jezus: ‘lk ben het brood dat leven geeft.

Ds. Hanneke Diermanse

Tjitte Henk Janssen

Witte Donderdag 17 april is Tjitte Henk Janssen gestorven in de leeftijd van
91 jaar. Sinds hun beider pensionering woonden Henk en zijn vrouw Mieke
vanaf 1998 in Bathmen. Eerst overleed Mieke in 2020. En nu moesten de
kinderen, klein- en achterkleinkinderen ook afscheid nemen van hun pater
familias.

Dat deden ze tijdens de afscheidsdienst op donderdag 24 april.
Herinneringen en impressies werden gedeeld door de jongere zus van
Henk, de drie dochters en de tweeling onder de kleinkinderen.

En natuurlijk werd Psalm 91 gelezen, in eigen vertaling van Henk. Hij had
dan ook Oude Talen gestudeerd en gedoceerd en was ten tijde van zijn
werk als rector van de RSG in Hoorn gepromoveerd in de letteren.

Psalm 91 had Henk zijn vader in de laatste oorlogswinter elke avond horen voorlezen in de
schuilkelder onder hun huis in Nijmegen, waar maandenlang geslapen moest worden.

Deze psalm is zijn hele leven met hem meegegaan, las hij zelf voor toen Mieke ziek was en
bleef hij zelf lezen, iedere avond voor het slapen. En lezen was voor Henk spellen, kauwen,
proberen te duiden.

De laatste jaren van zijn leven wijdde hij zijn vertaalwerk aan Epicurus, dat hij op het nippertje
kon voltooien. Zo kon hij iets nalaten wat hem steeds meer was gaan boeien: de ethiek van
Epicurus. In zijn eigen woorden: “geen stress, niet als een tijger carriére willen maken, geen
overdaad, of, positief gezegd: rust, kalm aan, leef eenvoudig"

Hij rust in vrede.

Ds. Gert Wijnstok




Hendrika Albertha Bosschers - Nijendijk

Eerste Paasdag, zondag 20 april, is gestorven Dika Bosschers.

Op 10 maart vierde zij haar 100e verjaardag in het Dijkhuis waar ze zo naar
had uitgezien.

Dika kwam van de boerderij aan de Looweg, hoek Wibbelinksdijk.

Als enig kind hielp ze van jongs af aan mee op de boerderij. In de oorlog
trouwde ze met Jan die op de boerderij kwam wonen. Samen werden zij
ouders van Gerhard en Hermien. Dika wist van aanpakken en zorgde voor
het gezin en opa en oma. Haar tuin vol bloemen was haar alles.

Vier generaties op een erf was niet altijd gemakkelijk. Gelukkig had Dika een
zonnig karakter en een positieve instelling. Ze was sociaal en graag onder
mensen. Er kwamen kleinkinderen en later ook achterkleinkinderen.

Ze hield van feesten en de buurt was belangrijk voor haar. Ook bij de Plattelandsvrouwen, gym
en kookles genoot ze van de contacten.

Eind jaren 90 verhuisden beiden via Borculo naar Nijverdal. In 2004 overleed Jan en moest Dika
alleen verder. Na een paar jaar bracht een kleiner appartement meer rust.

In 2022 kwam ze in het Dijkhuis. Haar dementie en rolstoelafhankelijkheid maakten dat ze veel
zorg nodig had. Ze vond het moeilijk maar haar opgeruimde karakter, doorzettingsvermogen
en vrolijke lach bleven.

Op vrijdag 25 april is er afscheid van haar genomen in de aula van Vredehof.

Uit de bijbel klonk het Paasverhaal:

Maria wordt in de tuin door tuinman Jezus bij haar naam genoemd. Zo is Dika bij haar sterven
genoemd bij haar naam. Bij God mag zij zijn, geborgen in zijn Liefde.

Ds. Hanneke Diermanse
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Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Staat B

Staat van Baten en Lasten

2024  Boekjaar 2024 2023
rekening begroting rekening
€ € €
Baten
80 Baten onroerende zaken 0 0 0
81 Rentebaten en dividenden 3.854 2.200 3.617
82 Bijzondere baten 0 0 756
83 Bijdragen levend geld 9.760 9.000 10.304
84 Door te zenden collecten en bijdragen
derden 9.511 9.000 12.828
Totaal a 23.125 20.200 27.505
Lasten
E 40 Afschrijving overige inventaris 0 0 0
> 41 Lasten overige onroerende zaken en
8 inventarissen excl, Afschrijvingen 0 0 0
> 43 Bijzondere lasten 0 0 343
m 44 Lasten kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke activiteiten 46 200 45
45 Verplichtingen en bijdragen inzake 1.813 2.000 1.905
andere organen
46 Salarissen en vergoedingen 0 0 0
47 Kosten beheer en administratie 0 450 175
48 Bankkosten 371 500 474
50 Diaconaal werk plaatselijk 5.999 7.250 6.063
51 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/ 6.750 5.000 5.886
landelijk
52 Diaconaal werk wereldwijd 8.439 6.500 8.354
58 Overige lasten 0 0 0
Totaal b 23.418 21.900 23.245
Saldo a-b -293 -1.700 4.260

De vastgestelde jaarrekening van de diaconie ligt ter inzage van 7 t/m 21 mei bij de
penningmeester Jan Stegink, tel.nr. 06 19288652.




Plannen aanpassingen Kerk Okkenbroek krijgen vorm

De voorstellen van de Werkgroep Kerkelijk Erf Okkenbroek voor de aanpassingen in de kerk in
Okkenbroek zijn door het College van Kerkrentmeesters vastgelegd in een besluit dat
vervolgens op maandag 14 april is goedgekeurd door de Kerkenraad.

De vergunning bij de gemeente Deventer is lopende. We verwachten dat dit op korte termijn
wordt afgerond.

Het meest in het oog springend plan wordt het bankenplan. De voorste drie rijen vaste
banken worden verwijderd en vervangen door stoelen. Stof-beklede stoelen die prettig
zitten. Ze zijn stapelbaar dus ook handig in gebruik. Bezoekers die liever in de banken
zitten houden genoeg keus; er blijven zeven rijen over.

De flexibele grote ruimte die vooraan gaat ontstaan geeft veel betere mogelijkheden voor
het ontvangen van een zangkoor of een muziekgroepje. Ook de inrichting voor het
koffiedrinken na de kerkdienst gaat een stuk makkelijker worden.

Daarnaast wordt de keuken verbeterd. Nu we regelmatig gezamenlijke diensten houden
zijn er meer kerkgangers dan we lange tijd gewend waren en dat vraagt betere
voorzieningen voor het koffiedrinken na afloop.

De vrijwilligers moeten wat beter uit de voeten kunnen en er komt een betere scheiding
met de hal van de toiletten. De toiletten zelf zijn ook toe aan een opknapbeurt.

De klus wordt voor een groot deel uitgevoerd door aannemers maar er zal ook
vrijwilligerswerk nodig zijn.

Een aantal heeft zich al spontaan aangemeld maar ook hier geldt: vele handen maken licht
werk.
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Natuurlijk is er geld mee gemoeid maar de PG Bathmen-Okkenbroek heeft er al een poosje
voor gespaard. En de Vrienden van de Kerk Okkenbroek hebben nog een verrassing voor
ons in petto. Maar daarover vertellen we u volgende keer meer.

Werkgroep Kerkelijk Erf Okkenbroek
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Jaarrekening 2024 PG Bathmen-Okkenbroek goedgekeurd

De jaarrekening 2024 is opgesteld door Valans acountants & adviseurs, gecontroleerd
door Van Deutekom BV administratie te Elburg en op 14 april 2025 vastgesteld door de
kerkenraad.

De vastgestelde jaarrekening 2024 ligt ter inzage van 7 t/m 21 mei bij de
penningmeester.

Algemeen:

Om kosten te besparen heeft de kerkenraad besloten om vanaf 1 januari 2024 één dienst
per zondag te houden in onze Gemeente. In de dorpskerk van Bathmen zijn twee
warmtepompen geplaatst, deze zijn betaald met geld uit het onderhoudsfonds.

Er is geinvesteerd in een fietsparkeerplaats en de vergaderruimtes zijn van dubbelglas
voorzien.

In 2024 ontvingen wij driemaal een legaat/gift uit een nalatenschap van een gemeentelid.
Ook ontvingen wij dividendbelasting over drie voorgaande jaren terug. Wij zijn bezig met
de verdere ontwikkeling als groene kerkgemeente.

Opbrengsten en Baten:

Het verhuren van de beide kerken, inclusief de verzorgde broodtafels en horeca, evenals de
woning in Okkenbroek bracht ruim € 6.000 meer op dan begroot en was gelijk aan de
jaarrekening 2023. Uit het beleggen wordt alleen het uitgekeerde dividend en dividend-
belasting meegenomen in de jaarrekening. Rente en dividend is bijna € 5.000 meer dan in
jaarrekening 2023.

Kerkbalans en vrije giften bleven € 8.000 achter bij jaarrekening 2023, het totale opbrengst
levend geld 2024 is ruim € 2.000 minder dan begroot. De Vrienden van Kerk Okkenbroek
hebben opnieuw een bijdrage van € 5000.- overgemaakt voor regulier onderhoud.

Uitgaven en kosten:

Kosten kerkelijke gebouwen zijn ruim € 11.000 minder dan begroot, dit komt door minder
kosten aan energie en er is niet extra gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening daar deze
ruimschoots gevuld is (1-1-2023 : € 283.000).

Wel zijn de subsidies en bijdrage Vrienden van de Kerk Okkenbroek gedoteerd.

Kosten advies en onderzoek vielen lager uit dan in 2023, toen met onderzoek extra gebruik
kerk Okkenbroek € 10.000 en onderzoek bouwplan terrein achter de oude pastorie € 6.000.
De kosten voor de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten vielen € 3.500 lager uit dan
begroot.

Daar de loonschaal voor organisten hoger is geworden zijn de kosten salarissen en vergoe-
dingen € 2.000 hoger dan begroot.

De kosten voor beheer en administratie zijn door prijsstijgingen toegenomen.
Rentelasten/bankkosten, grotendeels kosten beheerd beleggen, waren te laag begroot.
Dit alles leidt tot een operationeel resultaat (A) van: —€ 45.413. En dat is afgerond € 32.500
beter dan in jaarrekening 2023 en € 11.000 beter dan in de begroting 2024.

De post Algemene reserve is met € 35.182 toegenomen, mede door de legaten (in 2023
afname van € 21.388).




Ten slotte:

Het college van Kerkrentmeesters is blij dat het tekort lager is uitgevallen dan de
begroting 2024 en de jaarrekening 2023 maar is onverminderd fors. Te fors.

Wij gaan ons de komende tijd buigen over de meerjarenraming met als belangrijkste
opdracht: hoe kunnen we de exploitatie gunstiger maken tot een aanvaardbaar resultaat
waarbij het werk in de Gemeente door onze predikanten en vrijwilligers nog steeds met
plezier gedaan kan worden. Aan de hand van verschillende concepten waarin opties en
effecten inzichtelijk worden gemaakt, gaan we onze (ingrijpende) keuzes bepalen.

College van Kerkrentmeesters
Penningmeester: Marian Jansen, mobiel: 06-5727.2033
mail: penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl

Verkort Overzicht

Begroting 2024 |Jaarrekening 2024| Jaarrekening 2023
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken € 36.000 €43.408 € 40.696
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen € 22.800 €21.098 € 16.410
Opbrengsten levend geld € 164.650 € 162.066 € 171.125
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen € 16.400 € 16.432 € 18.732
'Totaal baten A € 239.850 € 243.004| € 246.963 =
Uitgaven, kosten en lasten g
Kosten kerkelijke gebouwen €61.400 € 49.888 € 76.968 ;
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en m
inventarissen €1.100 €21 €5.818 =
IAfschrijvingen onroerende zaken, installaties € 18.980 € 19.689 € 18.988 §I
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat € 138.450 € 139.465 € 139.715 m
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 11.000 €7.498 € 9.759 m
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen €12.100 €11.2M € 12.225 e |
Salarissen en vergoedingen € 18.400 € 20.351 € 19.765 g
Kosten beheer, administratie en archief € 30.250 € 32.105 € 34,573 wv
Rentelasten / bankkosten € 4.600 €8.129 € 7.062
Totaal lasten A € 296.280 € 288.417 € 324.873
Operationeel resultaat (A) € -56.430 €-45.413 €-77.910

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten €0 € 168.146 € 140.149
Incidentele lasten €0 €-62.399 €0
[Incidentele baten en lasten (B) €0 € 105.747 € 140.149
|

[Resultaat verslagjaar ( A+B) € -56.430 €60.334 €62.239
Mutaties bestemmingsreserves / - fondsen

Onttrekking bestemmingsreserves €0 €62.636 €872
Onttrekking bestemmingsfondsen €0 €0 €0
IToevoegen aan bestemmingsreserves €0 € -87.788 € -84.499
Toevoegen aan bestemmingsfondsen €0 €0 €0
Totaal mutaties bestemmingsreserves / - fondsen (C) €0 €-25.152 € -83.627,
Resultaat naar Algemeen reserve (D) € -56.430| € 35.182 € -21.388

BAOKEN mei 2025
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Toekomstige plannen

De werkgroep kerkelijk erf Okkenbroek, is bezig met de voorbereidingen voor aanpassingen
in de kerk van Okkenbroek. Elders in deze Baoken staat daarover meer.

Enkele studenten van de Saxion Hogeschool hebben verschillende ontwerpen gemaakt voor
aanpassingen in de dorpskerk van Bathmen met als doel om de kerk voor bredere
activiteiten/ doeleinden geschikt te maken. Eén ontwerp willen wij graag verder laten
uitwerken door de Saxion studenten naar haalbaarheid en kosten. De Vrienden van het
Monument Dorpskerk Bathmen worden hierbij ook betrokken.

Fietsenstalling gereed

Het plein voor de fietsenstalling ligt er al een poosje. Aan de rand van het kerkplein, tegen de
opslagschuur van de Dorpsschool heeft hovenier Vriezekolk vorig jaar een mooi tegelplein
aangelegd. Nu zijn daar ook de fietsbeugels geplaatst door eigen vrijwilligers. Bezoekers
kunnen daar hun fiets tegenaan zetten en desgewenst ook met een eigen ketting aan
vastmaken. Dat biedt extra veiligheid voor de vaak kostbare fietsen. Ook ouders van
schoolkinderen maken graag gebruik van het fietspleintje bij het brengen en halen van
kinderen op de Dorpsschool. Mooi dat we zo een goede buur van elkaar kunnen zijn.

BAOKEN mei 2025




kerkdiensten: Henk Hogeweg, André Olden en Wim Scholthof.
Wim beet op Palmzondag in Okkenbroek al het spits af.
En dan ben je natuurlijk blij dat je kleindochter ook in de kerk is )

= We zijn blij dat, naast onze vier ouderlingen, nu ook drie ouderlingen-
kerkrentmeester dienst gaan doen als ouderling van dienst tijdens onze

Hrandstof inmei

Elke zaterdagochtend om 7.00 uur kun je mee-mediteren in het koor van de kerk in
Bathmen.

De eerste vrijdagmorgen van de maand wandelen we meditatief in het
Oostermaatsbos.

Vrijdag 2 mei dus, en de maand daarop 6 juni. We vertrekken om 10.00 uur vanaf de
parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk, wandelen ongeveer 5 kwartier en
drinken nog een kop koffie of thee als besluit.

Vrijdag 16 mei is er weer een Running Dinner. Meer hierover verderop in het Baoken.
Maandagavond 19 mei is er weer een bijeenkomst Geloven Nu in de kerk van
Okkenbroek, van 20.00 tot 21.30 uur.

FHINMIINYIN LIH NVA
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Koste(plijk (2)

In het aprilnummer schreven we dat het kosterswerk goed te doen was; in deze aflevering ga ik
me nog sterker uitdrukken: het was alleraardigst werk. Al was het alleen maar omdat je naast
het bestuurswerk als kerkvoogd ook te maken kreeg met de praktische kant van het
kerkenwerk. Alleraardigst werk dus, al zat er in het takenpakket van de koster wel iets wat me
niet zo goed afging. Waar we het nu over hebben speelde zich af in de tijd waarin de klok geluid
moest worden door — oneerbiedig gezegd — aan het touw te trekken. Uiteraard was het de
bedoeling dit te doen in een bepaalde cadans: niet te traag, niet te snel en gelijkmatig. Voor
iemand zoals ik die totaal geen gevoel voor ritme heeft was dat best een lastige opgave.
Gelukkig heb ik nooit gemerkt dat een kerkganger onder aan de bult rechtsomkeert maakte
wanneer hij hoorde dat ik de klok luidde. Het kerkbezoek zal er niet onder geleden hebben.

Het leukste onderdeel was, denk ik wel, het begroeten en verwelkomen van de kerkgangers voor
aanvang van de dienst. “Hoe is het Leopold? Een tijdje niet gesproken.” “Zo Dika, alles goed aan
de Bogelinksweg?” (Bij wijze van voorbeeld. Ik ken geen Leopold en aan de Bogelinksweg
woont niemand; ook geen Dika.) Het was bij dat kosterswerk wel fijn als je over wat
zelfdiscipline beschikte. Gevoelsmatig deed ik dat wel, maar voor alle zekerheid nam ik op
zondagmorgen een spiekbriefje mee naar de kerk. Met daarop de zaken die per se moesten
gebeuren: vooraf geluidsinstallatie testen, glas water op de preekstoel (erg vervelend als de
voorganger daar tijdens de dienst om moet vragen), verwarming uit, deuren op slot. Om maar
wat te noemen. Ondanks dit spiekbriefje ging er wel eens iets mis. Zo herinner ik me dat vlak
voor aanvang een kerkganger binnenkwam met de vraag of er niet geluid moest worden.
Onvoldoende op het briefje gekeken en vergeten in de hectiek van een druk bezochte
avonddienst. (Terzijde: de kerkganger was buurvrouw van de kerk Anne. Maar ik voel me wat
ongemakkelijk bij het woord kerkgangster. Ik weet niet hoe dat komt. Wellicht omdat je 't ook
op z'n Engels uit kunt spreken.) lk troost me maar met de gedachte dat het met andere
kerkvoogden ook niet helemaal goed ging, soms. Een van hen kwam pakweg tien minuten voor
de dienst doodgemoedereerd met zijn vrouw het portaal binnenwandelen.
Tot hij eraan werd herinnerd dat hij die dag dienst had... Weer een ander
reed op een fraaie zondagmorgen met paard en rijtuig Okkenbroek uit
(langs de kerk!) toen andere gemeenteleden op weg waren naar de
dienst. Pas uren of misschien wel dagen later kwam de koetsier erachter
dat hij voor die zondag op het rooster stond. Ik hoop dat hij er nog een
keer smakelijk om kan lachen als hij dit leest. lk stel voor dat
we precies zo afsluiten als vorige maand: .

Koste(r)lijk.

Henk Kerkdijk




Anne Frank (1944 - Tweede Wereldoorlog)

"Hoe geweldig is het dat niemand ook maar een moment
hoeft te wachten om de wereld te verbeteren.”
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In gesprek met
Janneke van

Schooten

Ik ben in Loo-Bathmen geboren en getogen, woon op de boerderij waar mijn vader
ook is geboren, dat voelt ontzettend rijk. In 1991 ben ik getrouwd en heb drie
kinderen gekregen. In 2003 zijn we gescheiden. Daar is veel aan vooraf gegaan,
het was ingrijpend voor ons allemaal; niet alleen voor mij natuurlijk maar ook voor
de kinderen, voor hun vader en voor het boerenbedrijf dat we net van mijn vader
hadden overgenomen, dat stopte hiermee ook.

Bij de ontbinding van de maatschap kwam van alles kijken, daarvoor kwam André
vaak aan huis. En ik wist niet dat het kon, maar ik werd zo overrompelend verliefd.
Dat heb ik lang voor me gehouden, tot ik — voor het eerst en het laatst van mijn
leven - de horoscooprubriek in de Margriet
las: “ Als je iets wilt in een relatie moet je
zelf actie ondernemen.” Ik werd een trouwe
bezoeker van de concerten van de
Langenberger muzikanten, nodigde hem uit
om zijn in Tsjechié gekochte wijn te ruilen
met mijn in Rusland gekochte wodka, en van
het een kwam het ander. We zijn in 2007
getrouwd.

Je hebt altijd een keus. Het geloof staat voor
veel mensen gelijk aan regels, maar voor mij
opent het juist werelden, het biedt me
vrijheid. Als ik alleen de bijbel lees, begrijp ik
er niets van. Maar samen lezen en
bespreken, ontdekken waar het eigenlijk over
gaat, de diepere lagen leren zien, ja, dan gaat het leven voor mij. Wat zou geloven
voor mij betekenen als ik er niets mee zou doen?

Ik kan niet zonder kerkgang. Dan zou mijn geloof als een kaarsje uitgaan. De
verhalen horen, bidden, zingen, in gesprek gaan. Geloven is voor mij een
voortdurende beweging.

Als Gert tijdens de avondwake preekt over hoop, zie ik meer, begrijp ik meer.
Niemand schiet iets op met valse hoop, maar zonder hoop wil je niet leven. Wat in
gebed wordt verwoord, wordt opgetild. Al is het geen actie, het voelt als een daad.
Waar moet je anders als mens naartoe met grote vragen? Daarom ga ik naar de
kerk. Je hoopt, al weet je dat het niet voor iedereen goed kan worden, maar zonder
hoop word ik depressief.
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God is geen persoon, geen hij of zij die dingen laat gebeuren. Elke woensdag probeer
ik naar de avondwake te gaan om uit te dragen dat wij er iets mee moeten. Ik dwing
mezelf om actief te blijven, een volle agenda is goed voor mij. Ik moet verplicht
worden om na te denken over dingen.
De neiging om mezelf te saboteren, in ‘ja = -
maar’ te vervallen is sterk. Mijn leven
lang zal ik wel bezig zijn met de vraag
wat mijn plek is in de wereld, in relaties,
in het gezin.

Als je niet op zoek bent naar het mysterie
van God, ga je denk ik niet naar de kerk.
Kerkgangers lijken me in die zin van
hetzelfde soort, al wordt er ook binnen
de kerk verschillend gedacht over van
alles. Maar het is ook een bubbel. Ik
schrok van de geluiden op Facebook toen
er voor een paar weken asielzoekers in
de sporthal van Bathmen werden
opgevangen. Waar staan we dan voor met zijn allen? Blijkbaar zijn er mensen die
zich niet gezien en gehoord voelen over hun bezwaren. Wat beweegt hen? Daar ben
ik nieuwsgierig naar. En kunnen we daar iets aan doen?

Ik wil graag weten en begrijpen maar ik vind ook wel van heel veel dingen wat. Ik
houd ervan om verbanden te zien, ik ervaar de kracht van beelden en metaforen uit
het geloof. Zo hadden wij met de kinderen een aangrijpend en diep verbindend
gesprek onder de notenboom op ons erf. Die boom voelde als een beschutting, als
een regenboog; Gert voegde later toe ‘als ark van Noach’.

En die verbinding met bijbelverhalen ervaar ik als troostend.

Toen mijn vader was overleden, is hij opgebaard in de kerk en we hebben daar met
ons gezin de nacht voor zijn begrafenis bij hem gewaakt. Bij het licht van kaarsen
en meditatieve Taizé muziek, dat was fantastisch, het meest indrukwekkende van
het hele afscheidsritueel.

De kerk in Bathmen vind ik magisch. De hoogte, het licht, de gerichtheid op het
oosten. De vele stemmen die er al geklonken hebben, gebeden die er zijn gedaan.
Wij zijn niet de eersten die daar wekelijks samenkomen en hopelijk niet de laatsten.

L13IW N3UdSIO NI

De liturgie is een soort spel natuurlijk, een heilig spel,
een ritueel vol symbolen met een bepaalde opbouw, en
naar het einde toe gaan we gezegend weer de wereld in.
Dat zo mooi mogelijk maken om het met elkaar te
beleven, vind ik belangrijk. Als dan bijvoorbeeld de
stoelen te ver uit elkaar staan, hindert me dat echt. Al
zeg ik tegen mezelf “wind je niet op”, het hindert me,
en als ik kan, doe ik er wat aan. Bij veel dingen denk ik
‘maak je niet zo druk’, maar alles binnen de kerk, binnen
de geloofsmuren, vind ik in zekere zin heilig. Kerk zijn
doe je met zijn allen.

Ik weet niets maar heb wel vertrouwen.

Anouk van Luik
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Fietstocht en kerkdienst op Hemelvaartsdag 29 mei

Voor Hemelvaartsdag staat de gezamenlijke BOL dienst weer gepland met voorafgaand de
traditionele fietstocht. We starten in Okkenbroek om 8.15 uur. De tocht gaat richting Lettele,
alwaar we om 8.50 uur hopen te arriveren. Samen fietsen we verder op weg naar het kerkplein
in Bathmen. Om 9.20 uur kunnen de Bathmenaren dan aansluiten en fietsen we
gezamenlijk naar Okkenbroek. Het is geen probleem om ergens halverwege de
fietstocht aan te sluiten. De vertrektijden leest u hierboven.

Zo rond tien uur zullen we dan weer terug zijn in Okkenbroek. Wij zorgen dan dat
er koffie/thee met iets lekkers is om de inwendige mens alvast weer wat te
versterken. Om 10.30 uur begint de dienst.

We hopen op een fijne ochtend samen.

Hartelijke groet,
Oecumenisch overleg B.O.L.

ZWO- project 2025

The Rob Foundation

Misschien was u in de dienst van 2 februari waarin een filmpje van het nieuwe project van de
ZWO werd vertoond: The Rob Foundation.

Nog even in het kort: Tamar Goossens afkomstig uit Bathmen woont en werkt al jarenlang als
arts in Oeganda.

Met haar team geven zij voorlichting over voeding en gezondheid aan moeders en kinderen.
11 mei komt zij in de kerk vertellen over haar werk in Oeganda. Als ZWO gaan wij ook artikelen
gemaakt door Oegandese vrouwen verkopen bijv. tassen en
schorten. En mocht u nog een kraamcadeautje zoeken, er zijn
ook leuke dierenmobiles om aan de wieg te hangen.

Wist u dat Wil Mandersloot prachtige kaarten maakt?

Geschikt voor elke gelegenheid om te versturen.

Haar kaarten zijn ook te koop en de opbrengst hiervan gaat ook
naar ons project. Geweldig initiatief Wil!

U kunt contant betalen of via een code met uw mobiel.

Komt allen 11 mei luisteren en kijken. Twee weken later komt een
Oegandees kinderkoor zingen. Dat is zeker ook bijzonder.

Namens de ZWO, José Vijver

In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat de iftarmaaltijd een geslaagde activiteit was
in de dorpskerk van Bathmen.

ledereen kon er bijdragen voor twee projecten.

Zo is er samen het mooie bedrag van € 462,50 overgebleven na aftrek van alle kosten voor
het eten. De ROB-foudation zal blij zijn met de bijdrage.
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl vaor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.
De vieringen zijn live - digitaal - te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

Zondag 11 mei - 4e van Pasen

9.30 Eredienst in Bathmen
ds. Hanneke Diermanse
Maaltijd van de Heer
collecte: The Rob Foundation

Donderdag 15 mei

19.00 Avondgebed in het Dijkhuis
mw. Ans Steunenberg
collecte: PKN Missionair werk

Zondag 18 mei - 5e van Pasen

9.30 Eredienst in Okkenbroek
ds. Els Diepeveen uit Warnsveld
Kindernevendienst
collecte: PKN Missionair werk

Zondag 25 mei - 6e van Pasen
9.30 Eredienst in Bathmen
ds. Gert Wijnstok
met kinderkoor uit Oeganda
collecte: The Rob Foundation &
kinderkoor Oeganda

Donderdag 29 mei - Hemelvaart

10.30 Eredienst in Okkenbroek (BOL)
ds. Hanneke Diermanse en
mevr. Marijke de Brouwer
collecte: Pater Brinkhof

Zondag 1 juni - 7e van Pasen

9.30 Eredienst in Bathmen

‘ds. Gert Wijnstok

collecte: Warchild
Donderdag 5 juni
19.00 Avondgebed in het Dijkhuis

ds. Gert Wijnstok
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 8 juni - Pinksteren

9.30 Eredienst in Bathmen
ds. Hanneke Diermanse en
ds. Gert Wijnstok
gezamenlijke dienst met
Colmschate-5chalkhaar
m.m.v. cantorij
collecte: KIA Zending Myanmar

-
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KERKDIENSTROOSTER & GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Numeri 27,12-23 / Psalm 100

Openbaring 7,9-17 / Johannes 10,22-30
Alternatief: Psalm 47,7.2 / Handelingen 9,32-42
Psalm 71,1.3/ Johannes 5,1-15

Deuteronomium. 6,1-9 / Psalm 145,1-12
Openbaring 19,1-9/ Johannes 13,31-35
Alternatief: Psalm 104,24ab.1ab
Handelingen 11,19-30/ Psalm 45,5ab.8a
Johannes 4,5-42

Jo#l 2,21-27 / Psalm 67

Openbaring 21,10-12.22-27 / Johannes 14,23-29
Alternatief: Psalm 12,8b.2

Handelingen 16,16-34 / Psalm 89,2.3

Jehannes 9,1-38

2 Koningen 2,1-15 / Psalm 47 / [Psalm 110]
Hebreeén 9,24-28 - [Handelingen 1,1-11]
Lucas 24,49-53 - [Marcus 16,19-20]
Alternatief: Psalm 108,6.1 / Handelingen 1,1-12
Psalm 91,1.2/ Lucas 24,36-53

1 Samuél 12,19b-24 / Psalm 31,1-9 / [Psalm 97]
Openbaring 22,12-21 / Johannes 14,15-21
Alternatief: Psalm 28,9a.1ab

Handelingen 20,16-18.28-36/ Psalm 91,1.2
Johannes 17,1-13

Joél 3,1-5 / Psalm 104,25-35

Handelingen 2,1-11/ Johannes 20,19-23
Alternatief: Psalm 19.5ab.2 / Handelingen 2,1-11
Psalm 33,6.13 / Johannes 7,37-52: 8,12




Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat

Henk Kerkdijk

Géke Veldwachter

Gert Wijnstok
Opmaak en Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

eindredactie

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baocken wil komen,

zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.
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GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Kerkplein 3, 7437 AL BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228

Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter

Ankie Borger, 06 34648511
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Scriba

Janneke van Schooten, 06 13460911
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Penningmeester

Marian Jansen, 06 57272033
penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl
Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken:
koster@kerkbathmenokkenbroek.nl
Vervoer van / naar de kerken Bathmen
en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175

b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst
Neem a.u.b. contact op met één
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB0O0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
Vertrouwenspersonen

Harry Enserink harryenserink@home.nl; tel: 0613152255
Marianne Nijmeijer mgnijmeijer@live.nl; tel: 0622608904
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STIEKEM VIND IK DIT TOCH WEL
DOMINEE DE LEUKSTE DAG VAN HET
DE HEER KERKELIJK JAAR...!

EN COLLEGA
TOM

MIKKERS
BEREIDEN
SAMEN EEN
BELANGRIJKE
VIERING
VOOR...

JA HE? ZO VROLIJK!
Z0 VOL HOOP!

WAAR
HEBREN JULLIE
HET OVER?

Z0 MOO| HOE DAN IEDEREEN
ELKAAR VERSTAAT, OOK AL SPREEKT
IEDEREEN EEN ANDERE TARAL!

JA! EN HOE IEDEREEN
BEGEESTERD RAAKT DOOR
DEZELFDE SPIRIT!

NEE, HET FEEST WAARBIJ DE VOLGELINGEN
SAMENKOMEN EN DE RUIMTE ZICH VULT

MET {
ET EENHEMELS GBLUIDY - ™ e |EDEREEN WORDT OPGEWEKT!

GE Rl MISSCHIEN WEL HET MEEST INSPIRERENDE, SPIRITUELE
‘ EN MAGISCHE EVENEMENT VAN HET EUROPESE CONTINENT!
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Hallelujah SNGFSTVL&Sirips

Eurovision door

door Tom Mikkers Margreet de Heer
& Hijlco Span & Dolly Bellefleur




